
16e Nieuwsbrief, april 2023. 
 

Beste donateurs en belangstellenden van stichting Timilsina. 

 

Met alle kinderen gaat het heel erg goed. 

De tweeling Ram en Laxman doen het heel goed op school, ze worden al grote en hele lieve 

jongens. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rihanne is een lief en pittig meisje die graag naar school gaat en enthousiast haar huiswerk maakt. 

Ze doet dat op deze foto op een mooie dag in het veld tussen de rijstplanten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Het jongste meisje Parkreti wordt door iedereen verwend en dat vindt ze heerlijk, maar ze blijft een 

lieverd. 

 

 

 



 

 

Zowel Anish als Apekshya zijn de afgelopen maanden in het hostel op school klaar gestoomd voor 

hun eindexamen. 

De start daarvan was 31 maart. De kinderen werden met bussen opgehaald om in  Pokhara  een 

begin te maken van een elf dagen durende examenperiode.  

 

 

 

 

 

Ze werden bij hun school massaal uitgeleide gedaan om aan dit grote avontuur te beginnen. 



 

 

 

Op de foto’s is goed te zien dat onze twee oudste kinderen vol vertrouwen het examen tegemoet 

gaan.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De uitslag van de examens worden pas over twee of drie maanden verwacht.  

 

Anish en Apekshya hebben ons gevraagd of zij gedurende deze maanden een computer cursus 

mogen volgen, voordat ze in september hun vervolg opleiding gaan volgen in Pokhara.  

De kinderen mogen na het examen nog twee jaar een opleiding doen, zodat ze daarna een beroep 

kunnen gaan uitoefenen. Tijdens ons bezoek van het afgelopen jaar in november wisten zij al welke 

vervolgopleiding ze graag willen doen. We hopen dan ook dat zij beiden slagen en dat ze daarna 

verder aan hun toekomst kunnen gaan werken. Wij zullen ze hierbij blijven ondersteunen. 

 

In de volgende nieuwsbrief zullen de resultaten hopelijk bekend zijn. 

 

 

 

 

 

 Onze coördinator Moti en de zoon van de “pleegouders” “Manish houden ons heel goed op de 

hoogte van het wel en wee van “onze” kinderen. 

 

 

 

 

Mocht iemand het plan hebben, of van iemand horen die binnenkort naar Nepal  gaat,  dan willen 

wij graag contact met die persoon opnemen. Wij zouden het fantastisch vinden wanneer iemand 

naar “onze” kinderen zou willen gaan. Een vakantie doorbrengen in het mooie land Nepal is echt 

een aanrader. 



 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, hopelijk met het goede nieuws over Anish en Apekshya. 

 

Alle donateurs weer hartelijk bedankt voor hun bijdrage! 

 

Vriendelijke groeten van Marco, Rien en Ineke. 


